
 
WW1 Memorial Tour  
door Ron - 18 november 2018 
 
Een paar dagen voordat het precies 
100 jaar geleden was dat de wapen-
stilstand van de Eerste Wereldoorlog 
intrad, opperde Peter van Berkel het 
idee om voor deze bijzondere gele-
genheid een driedaagse tour langs 
de slagvelden van weleer te maken. 
 
Het was kort dag wat betreft de or-
ganisatie, maar toch kwam er op 13 
november om 10.00 uur in de och-
tend een Skyrider splintergroep van 
vier man samen bij de Shell 
in Numansdorp. Harry Postema, 
Paul Laroy en Ron Vader voegden 
zich daar bij Peter. 
 
Via een mooie route binnendoor be-
reikten we de eerste te bezoeken 
begraafplaats bij Passendale. Dat 
dorp werd in de oorlog totaal verwoest 
en op deze prachtig onderhouden Tyne Cot Cemetery zijn bijna 12.000 man begraven en worden 
de namen weergegeven van nog eens ruim 33.000 vermisten.  
Hier en op de meerdere andere oorlogsplekken die we bezochten, konden we niet anders dan 
hoofdschuddend rondlopen. In Ieper had Peter een prima hotel geregeld vlakbij de Grote Markt, 
met parkeerplek voor de motoren.  
 
Het Belgische bier smaakte heel 
goed!  
  

   

  

  

 

  

 

  

 

Op de tweede dag was het wederom prachtig weer en reden we noordwaarts richting Nieuw-
poort. Links en rechts van de weg wemelde het van de begraafplaatsen en monumenten. Onder-
weg stopten we bij Langemark om het indrukwekkende Canadese Brooding Soldier Memorial te 
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